


Verdriet bestaat
omdat het liefde was.

Omringd door liefde en warme gedachten
is thuis te Essen op 17 mei 2024
zachtjes van ons heengegaan

Leo Ooms
i

Iréne Bové
Lid van ESA, KBG-Horendonk en Ziekenzorg

Hij werd geboren te Ossendrecht (NL) op 21juli 1939.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen van
mijn lieve man, papa, opa tijdens de plechtige uitvaartdienst
in de kerk van St.- Vincentius a Paulo te Essen-Horendonk
op zaterdag 25 mei 2024 om 14.00 uur,
waarna we hem te ruste leggen in het urnenveld
op de begraafplaats van Essen-Centrum.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren
achteraan in de kerk (Dreveneind 1),
zaterdag vanaf 13.30 uur.

Rouwadres: Familie Ooms - Bové
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan ook online via: www.begrafenissenhensen.be

Hij zal steeds verder leven in de gedachten van:

Iréne Bové
zijn echtgenote

Marleen en Peter Ooms - Verleysen
Jeroen en Kaat

Lisa

zijn kinderen en kleinkinderen

Delen mee in dit verdriet:

Zijn broers, zus, schoonbroers en schoonzussen.
De neven en nichten.

De families Ooms, Bové, Franken, Mertens.

Speciale dank aan
Dr. Van Meel en Dr. Colson,
het Wit-Gele Kruis en Coda thuiszorg,
dagopvang De Maatjes

voor hun toewijding en hartelijke zorgen.

Begrafenissen Hensen Essen: 03 667 20 95
www.begrafenissenhensen.be



